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Zaterdag 13 september 2025 
TEXEL

Erfgoed & Architectuur, 
Gebouw(d) om te blijven
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DEN HOORN      P. 3, 4

’t Walvisvaardershuisje
Herenstraat 49, 
10.00 tot 12.00 
en 14.00 tot 16,00 uur

De Vermaning 
Diek 11a
11.00 tot 17.00 uur 

PKN kerk, Kerkstraat 5, 
10.00 tot 16.00 uur

DE KOOG            P. 4, 5

PKN-kerk
Dorpsstraat 168
11.00 tot 16.00 uur

Eendenkooi De 
Korverskooi
Ruigendijk, ingang via 
de onverharde weg
10.00 tot 15.30 uur

DE COCKSDORP	   P. 5

Voormalige 
buurtschool Zuid-
Eierland, nu de Eiland 
Galerij, Postweg 72
10.30 tot 17.00 uur

H. Francisca 
Romanakerk
Molenlaan 2
10.00 tot 17.00 uur
 
OOSTEREND      P. 6, 7

 
De Maartenskerk
Kerkstraat 2
10.00 tot 16.00 uur 

Stolpboerderij De Nes
Nesweg 10
14.00 tot 16.00 uur

De Strender Vermaning
Peperstraat 26
13.00 tot 16.00 uur.

De molen van polder 
Het Noorden
Stuifweg 4
10.00 tot 15.00 uur

OUDESCHILD	    P. 7

Molen De Traanroeier
Ingang Barentszstraat
11.00 tot 16.00 uur 

DEN BURG       P. 8-10
 
PKN-kerk ‘De Burght’
Binnenburg 2
10.00 tot 16.00 uur

Oudheidkamer
Kogerstraat 1
12.00 tot 16.00 uur

Schapenboet
Pontweg 116
10.00 tot 16.00 uur

Het Polderhuis
Vismarkt 7
10.00 tot 16.00 uur

Stolpboerderij De 
Waddel
Westergeest 4
10.00 tot 15.00 uur

Woonhuis en tuin 
Weverstraat 99
10.00 tot 17.00 uur	

DE WAAL	  P. 11
 
Museum Waelstee
Hogereind 6
10.00 tot 17.00 uur 

PKN-kerk
Hogereind 2
11.00 tot 16.00 uur

Locaties en tijden Open Monumentendag  
zaterdag 13 september 2025 op Texel
Toelichting per locatie verderop in dit magazine

‘Erfgoed & Architectuur, Gebouw(d) om te blij-
ven’ is het thema van de Open Monumenten-
dag 2025. De slogan ‘Gebouw(d) om te blijven’ 
nodigt uit om na te denken over de toekomst 
van ons erfgoed. ‘Gebouwd voor de eeuwig-
heid’, is op Texel bedoeld als compliment voor 
het vakmanschap van de toenmalige ontwer-
pers en bouwers van ons erfgoed. Daarmee 
werd erfgoed door de eeuwen heen onderdeel 
van onze identiteit. Alle deelnemers hebben 
een bijzondere relatie met hun omgeving. Open 
Monumentendag biedt u de mogelijkheid om 
meer dan op andere dagen binnen te kijken bij, 
te genieten van, en meer te weten komen over 
deze bijzondere gebouwen op Texel.

Ingrediënten voor Open Monumentendag 
2025, achtergrondinformatie en suggesties 
vindt u in dit Open Monumentendag maga-
zine, op de websites van de gemeente Texel, 
de Historische Vereniging Texel, de VVV en via 
de in de tekst genoemde links. Hiermee kunt u 
uw eigen route samenstellen.

Wij hopen dat u na deze Open Monumenten-
dag met nog meer belangstelling naar monu-
menten kijkt en wensen u een fijne Open Mo-
numentendag op Texel!

Enkele deelnemende panden zijn moeilijk of 
niet per auto bereikbaar. Kom daarom zo veel 
mogelijk op de fiets of lopend.

Erfgoed & Architectuur, 
Gebouw(d) om te blijven
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In de 18e eeuw woonden hier gedurende 60 jaar 
walvisvaarders, commandeurs ter walvisvaart. 
Ze maakten verre reizen, verdienden goed, 
breidden het huis uit en verfraaiden het volgens 
de toenmalige mode. Het in- en exterieur zijn 
wonderbaarlijk goed bewaard gebleven en 
worden gekoesterd. 

’t Walvisvaarders Huisje is een particuliere 
woning die regelmatig opengesteld wordt voor 
bezoekers. Het is ingericht met onder andere 
attributen van de walvisvaart. U hoort en 
ziet veel over de historie van dit huis, over de 
voormalige bewoners en over de 18e-eeuwse 
walvisvaart.
U proeft de invloed van de walvisvaart op het 
leven in Den Hoorn en in het bijzonder op deze 
commandeurswoning. 

Dit rijksmonument is recent zorgvuldig 
gerestaureerd. 
 

Op YouTube staat een documentaire over ’t 
Walvisvaarders Huisje. De documentaire biedt een 
blik in de keuken, u ontdekt meer over de bijzondere 
achtergronden van het huis en zijn bewoners.

www.walvisvaardershuisjetexel.nl
www.youtube.com – Zoekterm: 
‘t Walvisvaarders Huisje

DEN HOORN

Herenstraat 49, 1797 AG Den Hoorn
10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 16.00 uur ’t Walvisvaarders Huisje

De Hoornder kerk viert dit jaar haar 600-jarig 
bestaan. In 1408 stond hier nog een houten kapel. 
Na jarenlange bouw kwam de huidige kerk in 1425 
gereed. De toren volgde een aantal jaren later en 
was al snel een baken voor de scheepvaart.  

In al die jaren zijn er meerdere verbouwingen 
en restauraties geweest.  De laatste restauratie, 
waarbij onder andere het stucwerk binnen en 
het voegwerk aan de buitenzijde hersteld werd, 
kwam in 2025 gereed.

Klokkengieter Ricout Butendicc goot tussen 1444 
en 1448 in Utrecht de 280 kilo zware kerkklok. In 
april 1943 werd deze klok gevorderd om te worden 
omgesmolten voor de Duitse oorlogsindustrie. 
Maar de klok bereikte Duitsland niet; de Urker 
schipper liet zijn schip met ongeveer 200 
kerkklokken aan boord zinken op het IJsselmeer. 
Opzet kon gelukkig niet worden bewezen. 
Na de oorlog werd de klok gerestaureerd en 

teruggebracht naar 
Den Hoorn. Al tijdens 
de bouw van de 
kerk werd rekening 
gehouden met een 
tweede klok. In 2021 
werd de tweede 
klok, een zogenaamd 
papklokje en Jacob 
genoemd, gegoten en 
in de klokkenstoel in de 
toren geplaatst. En net 
als bij de restauraties 
van kerk en orgel droeg 
het gehele dorp Den 
Hoorn hieraan bij.

Het Hoornder kerkje is 
het meest gefotografeerde gebouw van Texel en 
een rijksmonument.

Kerkstraat 5, 1797 AD Den Hoorn
10.00 tot 16.00 uur PKN-kerk Den Hoorn
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DEN HOORN

Achter een onopvallende deur aan de Diek 
verschuilt zich een idyllische, stille tuin met een 
pad naar de voormalige doopsgezinde schuilkerk: 
de Vermaning. 

De Vermaning werd in 1660 ‘getimmerd’ en was 
tot en met 1968 als kerk in gebruik. Sinds 2016 
wordt hier jaarlijks één kerkdienst gehouden. 
Na restauratie bood het tot 1987 onderdak aan 
een klein scheepvaartmuseum. Van 1991-2020 
was hier het atelier van kunstschilder Henk 
Noorlander.  Ook vanaf 1991 is het ‘open atelier 
voor kunst, muziek en creativiteit.’

In de tuin staan twee 18e-eeuwse tuinbeelden: 
Ceres, godin van de landbouw en Neptunes, god 
van de zee. Beide beelden zijn afkomstig uit de 
tuin van landhuis Brakestein aan het Skillepaadje. 

De Vermaning is een rijksmonument.

Diek 11a,  1797 AA Den Hoorn
11.00 tot 17.00 uurDe Vermaning 

DE KOOG

Vanaf 1415 stond de kerk van De Koog op de 
huidige Vogelmient, een paar honderd meter 
zuidelijk. Eerst als rooms-katholieke kerk, na 
de reformatie als gereformeerde kerk. Kerk 
en kerkhof waren daar omringd door een 
kerkhofmuur. Gedwongen door stuivend 
duinzand werd die locatie verlaten. Kerk en 

huizen werden afgebroken. De kerk werd op de 
huidige plek herbouwd. Vervolgens verdween 
de visserij uit het dorp, en daarmee veel 
inwoners. Dit was de reden om in 1719 een 
kleinere kerk te bouwen. Dat is de huidige kerk. 
Middeleeuwse bakstenen, afkomstig uit de 
kerk op de Vogelmient, werden verwerkt in de 
zuidelijke zijmuur. 

De toenmalige inwoners van De Koog hadden 
het niet breed. Dit eenvoudige zaalkerkje, een 
rijksmonument, getuigt hiervan. Desondanks 
werd veel aandacht besteed aan details, zoals 
de rozetten in het gewelf. 
In de tuin van Huisje Mosk, het rijksmonument 
naast de kerk, is een reportage te zien van de 
verbouwing van Huisje Mosk, met onder andere 
beeldmateriaal van in het huisje verwerkt 
strandhout. Toepassing van strandhout was 
gebruikelijk langs alle kusten van de Noordzee.  
Huisje Mosk is dit jaar niet toegankelijk voor 
publiek. 

Dorpsstraat 168, 1796 CG De Koog
11.00 tot 16.00 uurPKN kerk en Huisje Mosk
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DE KOOG

Altijd al eens een eendenkooi willen bekijken die 
gerestaureerd wordt? Dit is uw kans. Eendenkooi 
De Korverskooi werd in 1842 gesticht door 
Nicolaas Joseph de Cock, de initiatiefnemer van de 
inpoldering van Eierland. Dirk Korver, zoon van een 
kooiker uit ’t Zand kocht de kooi in 1932. Korver 
was een perfectionist. Hij was vol nieuwe ideeën 
en bleef experimenteren met als doel zoveel 
mogelijk eenden te vangen. Mede daardoor stond 
zijn kooi jarenlang in de top 10 van best vangende 
eendenkooien in Nederland.

Momenteel wordt een vangpijp in de kooi 
gerestaureerd door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Dat is werk in uitvoering in een 
klein paradijs. Aanplant met oude fruitrassen in 
de oude boomgaard van Thomassen in de kooi 
doet oude tijden herleven. Dat geldt ook voor 
een stinzenplantenproject in samenwerking 
met Landschap Noord-Holland, waarbij de 
sneeuwklokjes van Korver en andere bolgewassen 
opnieuw geïntroduceerd worden. En zo zijn er 
meer onderzoekjes en projecten.

Tijdens Open Monumentendag vertellen de 
vrijwilligers graag over de eendenkooi, hun 
paradijs op Texel.

Honden niet welkom. Let op! Er is geen 
parkeergelegenheid voor auto’s, dus kom lopend 
of met de fiets. 

DE COCKSDORP

Schoolbanken van 110 cm lang en 80 cm breed, 0,8 
m² vloeroppervlak en 3,6 m³ lucht per leerling, dat 
waren de uitgangspunten in het bouwbesluit van 
1880 voor het ontwerpen van een schoolgebouw. 
Vooral de luchtinhoud achtte men destijds van 
groot belang voor de gezondheid.  Met een 
berekening voor 48 leerlingen 
per lokaal werden vanaf die tijd 
veel scholen gerealiseerd. Ook de 
Gemeenteschool in Zuid-Eierland 
is gebouwd volgens deze regels; 
voor de ontwerpers was weinig 
ruimte voor artistieke vrijheden.
Het karakteristieke gebouw is 
dankzij de inspanningen van 
de huidige eigenaren geheel 
intact. Binnen de hoge steens 
muren kregen de drie lokalen een 
nieuwe functie. Daarmee kwam 
dit gemeentelijk monument in 
het centrum van de buurtschap 
opnieuw tot leven. 

De bouwtekeningen en de wetenswaardigheden 
over de toenmalige scholenbouw en schoolwet 
worden toegelicht in De Eiland Galerij. 

www.eilandgalerij.nl 

Eiland Galerij Texel 

Ruigendijk, ingang via de 
onverharde weg, 1796 MP De Koog

10.00 tot 15.30 uur

Eendenkooi De Korverskooi 

Postweg 70, 1795 JR De Cocksdorp
10.30 tot 17.00 uur
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OOSTEREND

De huidige tufstenen Maartenskerk werd in 
de 11e eeuw gebouwd als opvolger van een 
houten kerkje. De aanleiding tot zo’n kostbare 
onderneming als het bouwen van een tufstenen 
kerk is nog onbekend, evenals de naam van de 

bouwmeester. Een bouwmeester was zowel 
architect als constructeur en hij voerde de 
directie over de bouw. Daarvoor werd een legertje 
metselaars en steenhouwers van elders ingezet, 
die gespecialiseerd waren in kerkenbouw. 
In de loop der eeuwen werd de kerk steeds 
aangepast aan veranderende omstandigheden. 
Van 1967 tot 1971 werd de Maartenskerk 
gerestaureerd en deels teruggebracht naar het 
uiterlijk dat het gebouw in de 17e eeuw had. Na 
iedere restauratie volgde een andere. In 2023 werd 
de inrichting van de kerk aangepast aan nieuwe 
behoeften, zo werd een stiltehoek gecreëerd.

Tijdens open monumentendag vertelt de 
kerkarchivaris bijzonderheden over de bouw 
en de verbouwingen van de kerk en over de 
tentoongestelde Bijbels.

De kerk is een rijksmonument.

www.maartenskerktexel.nl

Kerkstraat 2, 1794 AM Oosterend
10.00 tot 16.00 uurDe Maartenskerk 

De Nes is een heel zorgvuldig bewaard gebleven 
langhuisstolp. Zo’n boerderij wordt ook wel 
stolp met aangebouwd voorhuis genoemd. De 
buitenluiken voor de ramen in de voorgevel doen 
nog steeds dienst als zonwering en om de warmte 
’s zomers buiten te houden.

De boerderij dateert uit de zeventiende eeuw en is 
een van de weinige gave stolpboerderijen op Texel 
waar nog een agrarisch bedrijf is. 
Er lammen geen schapen meer op de rijing, 
zoals de deel op Texel genoemd wordt. Ze zijn 
verkocht. Moderne koeien passen niet meer in 
de stal in de stolp. Ze zijn te groot en het zijn er 
te veel. Ze staan in de koestallen op het erf. Maar 
het bedrijfsgedeelte in de stolp is nog helemaal 
intact. In de wintermaanden biedt de stolp nog 
steeds onderdak aan hoog drachtige koeien. De 
stolp wordt dan opgestrooid met stro. Met een 
dikke buik ligt dat comfortabeler dan in de ligbox. 
Dan eten ze op een afgebakend deel van het erf 

uit een ruif. De rest van het jaar lopen de hoog 
drachtige koeien dag en nacht buiten. 

U bent van harte welkom in het bedrijfsgedeelte 
van de stolp; de woonvertrekken blijven privé en 
zijn niet toegankelijk.  

De Nes is een rijksmonument.

Nesweg 10, 1794 GD Oosterend
14.00 tot 16.00 uurStolpboerderij De Nes
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OOSTEREND

Na de inpoldering van de polder ’t Noorden bleek 
een molen nodig te zijn voor de afvoer van overtollig 
water van deze polder en de daarachter gelegen 
polder Waalenburg. Ook de achterliggende polder 
Eierland wilde daarop af kunnen wateren.  
 
Dat resulteerde in de bouw van een watermolen 
met houten vijzel in 1878 door molenbouwer De 
Vries uit Den Helder en de aanleg van een uniek 
spuisysteem met drie boezems en een drievoudige 
spuisluis.  
 
In 1928 werd de molen voorzien van 
stroomlijnwieken van het Dekkersysteem en de 
vijzels vervangen door pompen. Inmiddels heeft 
een gemaal het werk overgenomen, maar de 
molen draait nog vrijwel iedere zaterdag.

De molen is een achtkante bovenkruier, een 
zogenaamde grondzeiler die vanaf de grond 

kan worden bediend. Er is een kleine, niet meer 
bewoonde woning in de molen. De molen is 
eigendom van de Vereniging de Hollandsche Molen 
en is een plaatje!

Stuifweg 4, 1794 HB Oosterend
10.00 tot 15.00 uurDe watermolen van ’t Noorden

OUDESCHILD

Molen De Traanroeier is een bewegend monument 
met een bewogen geschiedenis. De molen werd 
in 1727 in Zaandam gebouwd als graan- en 
pelmolen. Na bijna twee eeuwen dienst te hebben 
gedaan in de Zaanstreek, werd hij in 1902 naar 
Texel verscheept. Tot de Tweede Wereldoorlog 
functioneerde De Traanroeier als korenmolen. Toen 
deze functie door machines werd overgenomen, 
dreigde de molen in verval te raken. In de jaren 

zestig werd besloten om elektriciteit op te wekken 
met de molen. De Traanroeier werd hiervoor 
helemaal omgebouwd. Dit werd geen groot succes. 
Tegenwoordig wordt weer graan gemalen met de 
twee molenstenen boven in de molen. Sporen uit 
zijn tijd als elektriciteitsopwekker zijn nog steeds 
zichtbaar.

Op Open Monumentendag bakken vrijwilligers 
pannenkoeken in de molen. Ze zijn tegen een 
kleine vergoeding te koop; de opbrengst is voor het 
onderhoud van het monument. De molenaars zijn 
de hele dag aanwezig voor uitleg en beantwoording 
van vragen. Als de wind het toelaat, laten ze de 
wieken draaien en zullen ook een aantal keer de 
maalstoel in werking stellen. U kunt dan in de hele 
molen horen en voelen met hoeveel kracht dat 
gepaard gaat, heel indrukwekkend!

Meer informatie www.traanroeier.nl of kijk op 
YouTube: Molen de Traanroeier

Bezoek via de toegang aan de Barentszstraat, 
1792 AD Oudeschild - 11.00 tot 16.00 uurMolen De Traanroeier
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DEN BURG

Boerderij De Waddel is vernoemd naar de polder 
De Waddel. Dat is een bedijkt gedeelte van de 
toenmalige kwelder, grenzend aan de Hoge Berg 
en een van de oudste aandijkingen op Texel. 

De stolpboerderij is gebouwd in 1625 en ooit 

uitgebreid met een tweede vierkant, ofwel 
een tweede hooivak. Het hout voor de bouw is 
afkomstig uit Scandinavië.

De Waddel is het kloppend hart van een florerend 
Texels schapenbedrijf. De bewoners waren en zijn 
begenadigde fokkers van zelfredzame Texelse 
schapen én geboren schapenkaasmakers. Ze 
hebben hart voor hun boerderij, hun schapen 
en het Texelse landschap.

De boerderijwinkel, de woonkamer, de opkamer 
met bedstee en de kelder zijn ter gelegenheid 
van Open Monumentendag te zien. En u hoort 
verhalen over de boerderij en het schapenbedrijf. 

De Waddel is een rijksmonument.

www.dewaddel.nl

Westergeest 4, 1791 LJ Den Burg
10.00 tot 15.00 uurStolpboerderij De Waddel

Aan het eind van de elfde eeuw stond op de plaats 
van de huidige kerk een Romaans tufstenen 
kerkje. De huidige kerk kwam in 1452 gereed. 
Het is een laatgotische driebeukige kerk met 
ingebouwde toren. Tijdens de Russenopstand 
werd de kerk zwaar beschadigd. Kort na de oorlog 
werd met de restauratie begonnen. Deze werd na 
zes jaar voltooid. 

De kerk is heel doordacht gebouwd: op 21 juni, ’s 
avonds om zeven uur, schijnt de zon op het altaar. 
In 1539 stortte de houten spits in. Pas in 1604 
werd deze herbouwd als achtkantige gemetselde 
spits. Dit jaar kwam de restauratie van het 
Gerstenhauer orgel gereed. 

In de kerk is veel te zien, onder andere een 

zandstenen doopvont en een kleine maar fijne 
expositie.
Ook de toren is te beklimmen. Vanaf de trans 
wacht u bij helder weer een schitterend uitzicht, 

De kerk is een rijksmonument

Binnenburg 2, 1791 CG Den Burg 
10.00 tot 16.00 uurDe PKN kerk ‘De Burght’
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Deze schapenboet staat al op de kadasterkaart 
van 1832 en behoorde toen bij de boerderij 
Hermanshoeve. De met pannen gedekte boet 
wordt binnenkort gerestaureerd door Stichting 
Dorpsherstel. De mensen van Dorpsherstel 
vertellen tijdens open monumentendag over de 
aanpak hierbij.

Daarnaast geeft Stichting Dorpsherstel uitleg over 
schapenboeten op Texel en over de problematiek 
met betrekking tot de instandhouding ervan: 
de meeste schapenboeten hebben hun functie 
verloren en passen niet in de moderne agrarische 
bedrijfsvoering. Het zijn cultuurhistorische 
monumenten geworden, bepalend voor het 
imago van Texel. Daarom heeft de gemeente Texel 
hiervoor nieuw beleid geformuleerd. 

In de schapenboet vertoont Dorpsherstel een 
beeldpresentatie over het vakmanschap van 
rietdekken. Daarmee vraagt Dorpsherstel 

aandacht voor de vakkennis die nodig is voor de 
instandhouding van monumentaal erfgoed.

De schapenboet is een gemeentelijk monument.

Pontweg 116, nabij rotonde Rozendijk, tegenover 
Rozendijk 4, Hermanshoeve, 1791 LB Den Burg

10.00 tot 16.00 uur

Schapenboet

DEN BURG

Weverstraat 99 is een gemeentelijk monument 
met een rijke geschiedenis.
Het huis, behoorde oorspronkelijk bij een rijk 
en groot huis: ‘Klootenburch’. In de 18e eeuw 
woonden hier bijvoorbeeld Ludovicus de Dieu met 
zijn vrouw Adriana Six. Hij was Commissaris van de 
Admiraliteit van Amsterdam op Texel. De volgende 
eigenaar was Jacob Hendriks van der Merct, 
Commissaris van de Oost-Indische en Levantse 
handel. Die verkocht het huis aan zijn zwager 
Frederik Rosenboom. Rosenboom was in dienst 

van de Admiraliteit van Amsterdam als Commies 
ter recherche en Commissaris extra ordinaris van 
’s lands oorlogsschepen. Via deze vermogende 
Amsterdammers was het huis in de 18e eeuw 
gerelateerd aan de Rede van Texel. 
Onder de huidige tuinschuur is een kelder die 
mogelijk uit die tijd dateert of ouder is.

Via volgende eigenaars, respectievelijk een 
chirurgijn en broodbakkers/boeren, werd de 
huidige woning aan de Weverstraat 99 begin 19e 
eeuw verkocht aan notaris Willem Bok. Bok woonde 
in het buurpand op de hoek van de Julianastraat 
en gebruikte dit huis als notariskantoor. Diens 
kleindochter beschreef hoe eind 19e eeuw een 
van de notarisklerken het kantoor kocht en het 
verbouwde tot woning. Dat is het nu nog steeds. 
De prachtige tuin maakte ooit deel uit van de grote 
notaristuin die zich uitstrekte vanaf de Weverstraat 
en het Achterom tot en met de huidige Julianastraat 
en de Wilhelminalaan.

1791 AC Den Burg
10.00 tot 17.00 uurWeverstraat 99
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DEN BURG

In opdracht van de Boerenleenbank Texel 
ontwierp Albert van Essen uit Voorburg in 1929 
dit pand als bankgebouw met kassierswoning. 

Gemeente Texel verstrekte een bouwvergunning 
onder voorwaarde dat de eeuwenoude 
achtergevel van het bestaande pand behouden 
zou blijven. Dat lukte, maar die gevel, in 1929 
door Monumentenzorg betiteld als de mooiste 
gevel van Den Burg, verdween twintig jaar later 
alsnog. Misschien heeft het huidige pand nu de 
mooiste voorgevel van Den Burg?

Albert van Essen ontwierp in de stijl van de 
Nieuwe Haagse School, wat losser dan de 
Amsterdamse school, met veel horizontale 

gevelbanden, fraai metselwerk en ornamenten. 
De versieringen aan en in het Polderhuis zijn 
ontworpen door zijn vriend de Voorburgse 
kunstenaar Aad de Heij. Van Essen ontwierp zelf 
het glas in lood aan de straatkant. De beroemde 
glaskunstenaar Willem Bogtman uit Haarlem 
ontwierp het glas-in-lood aan de kerkhofzijde. 

Nadat de Rabobank uit zijn jas groeide werd het 
gebouw de zetel van het Waterschap Texel. De 
meeste oudere Texelaars kennen het nog steeds 
als Polderhuis. Daarna huisvestte het een 
makelaarskantoor, totdat Langeveld & de Rooij, 
onder andere uitgever van de nu bijna 138 jaar 
oude Texelse Courant, het stijlvolle Polderhuis 
betrok.

Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg
10.00 tot 16.00 uurHet Polderhuis
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Het museum staat symbool voor het vroegere 
boerenbestaan op Texel. Stolpboerderijen zijn 
net paraplu’s op vier of zes houten poten die 
een dak van riet of dakpannen dragen. Nieuw 
constructiehout dat op Texel werd gebruikt, kwam 
vooral uit Scandinavië. Gebruikt hout, afkomstig 
van gestrande zeilschepen, had in de boerderijbouw 
en het boerenbedrijf vaak de voorkeur. Ook 
in de twee stolpboerderijen in het museum is 
scheepshout verwerkt. Het is een symbool van 
hergebruik en duurzaamheid en misschien ook van 
de spreekwoordelijke Texelse ‘suunigheid’.

Het museum besteedt met open monumentendag 
veel aandacht aan de twee stolpboerderijen waarin 
het museum gevestigd is. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar het verschil in hoogte tussen beide stolpen. 
Het dubbele vierkant van de grote stolp is veel 
groter dan het vierkant van de kleine stolp. De grote 
stolp was gebouwd voor een veel grotere veestapel 

dan de kleine stolp. Daarmee werd het verschil 
tussen de grootste en een van de kleine boeren in 
de Waal zichtbaar. 

De kleine stolpboerderij is een gemeentelijk 
monument. 

Hogereind 6, 1793 AG De Waal
10.00 tot 17.00 uurMuseum Waelstee

DE WAAL

Op de plek van de huidige kerk stond in de 12e 
eeuw een klein, tufstenen kerkje. De opvolger 
daarvan, een 19e-eeuwse neoromaanse kerk, 
werd op 7 april 1945 tijdens de Georgische opstand 
verwoest. Door de naoorlogse schaarste duurde 
het tot 1950 voordat er een nieuwe kerk werd 

gebouwd. Het architectenechtpaar Pot-Keegstra 
liet zich daarbij inspireren door Friese terpkerken. 
De Studiecommissie Kerkenbouw, een commissie 
van architecten in Nederland, was lovend over het 
ontwerp en besloot haar commentaar met: “Een 
nieuw geluid, fris en karaktervol, zal misschien 
een nieuwe lente in de Nederlandse kerkelijke 
bouwkunst aankondigen.” 

Bij de nieuwbouw kwamen grote veldkeien 
tevoorschijn die als fundering dienden voor de 
middeleeuwse voorganger van de kerk. Van die 
kerk werden ook resten tufsteen aangetroffen. 
In mei 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik 
genomen. Het was een kerk zonder toren. De 
kerktoren werd gebouwd in 1961 en in 2023 – 
2024 gerestaureerd. 
De kerk is een prachtig voorbeeld van 
wederopbouwarchitectuur op een eeuwenoude 
terp, omgeven door een stijlvolle kerkhofmuur. 
Deze werd in 2008 op initiatief van Stichting 
Dorpsherstel gerestaureerd. De kerk is een 
gemeentelijk monument. 

Hogereind 2, 1793 AG De Waal
11.00 tot 16.00 uur, rondleidingen met een verhaalPKN-kerk De Waal



Zaterdag 13 september 2025 
TEXEL


